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Slechte muziek is wat onze kinderen graag 
horen. Goede muziek is wat wij als kinderen 
graag hoorden. 

Quincy Jones 
 
 
 
  



Dit boek is opgedragen aan Marc Vandijck, stichter en bezieler van 
Breekend, De TOCHT en de Nieuwe Breese Revue,  en aan Erik 
Ramaekers, een zeer gewaardeerd mede bestuurslid. 
  
 

 
 
 
 
 
  



 	



Voorwoord	
Het Breekend Festival was een van de bepalende festivals in de 
vroege jaren tachtig. Het was het kleine broertje van Rock 
Torhout/Werchter en Seaside, maar als seizoensopener mocht het 
telkens rekenen op veel persaandacht.   
Het festival ontstond stommelings aan de toog van het Kalderke, het 
jongerencafé van KSA Bree, en groeide langzaam maar zeker uit tot 
een new wavefestival waar vooral beginnende en upcoming bands 
hun opwachting maakten. Hoogtepunt in de Breekend geschiedenis 
was ongetwijfeld het memorabele concert van The Smiths. Het was 
het enige concert van Morrissey en Co in de Benelux en een van de 
weinige op het vasteland.  
De impact van het festival hebben we als organisatie nooit helemaal 
kunnen inschatten. Het was pas later, in gesprekken met mensen die 
als adolescent het festival bezocht hadden en vertelden wat het voor 
hen betekend had, dat we ons realiseerden dat we in vele jonge 
levens een muzikaal bepalende rol hadden gespeeld. En dat was best 
even schrikken. Dit boek is voor hen. Een herinnering aan vervlogen 
tijden die nooit meer terugkomen. Aan een onbekommerde jeugd, 
ook al noemde de generatie zichzelf de ‘No Future brigade’. Ik hoop 
dat dit boekwerkje leuke herinneringen oproept en de lezer eventjes 
terug het gevoel van toen geeft. Welk dat dan ook was.  
 
Dirk Hermans 
Auteur & gewezen voorzitter 



 

 	



Het	prille	begin	
 
De jaren 80 waren voor popmuziek in Vlaanderen de jaren van het 
Grote Ontwaken. Belgische bands begonnen eigen songs te 
schrijven, de podia af te schuimen en zelfs platen op te nemen. The 
grote voorlopers – Pebbles, Wallace Collection, New Inspiration – 
kregen eindelijk navolging. En ook op vlak van concerten en 
festivals begon er een en ander te roeren en stonden er bezielde 
gasten van jeugdbewegingen of clubs op die met een ‘festivalleke’ in 
een tent begonnen, niet wetend dat ze de basis aan het leggen waren 
van een ongelooflijk bloeiend festivalcircuit dat momenteel meer dan 
driehonderd festivals telt  en met Tomorrowland zelfs een 
wereldconcern rijk geworden is.  
Maar toen stelde het allemaal nog niks voor. Ook in Bree niet waar 
enkele enthousiastelingen begonnen met het organiseren van 
concerten in de parochiezaal en later van een festivalletje – De 1ste 
Breese Popmeeting – dat tot hun eigen grote verbazing zou 
uitgroeien tot een van de top tien festivals in het België van de jaren 
’80.  Je  had  T/W,  Seaside,  Sfinks,  het  Belgium  Rythm  &  Blues  
Festival, Festivalcatraz, Breekend… En dat laatste, dat was die bende 
KSA’ers die op een onbewaakt ogenblik aan de toog in het Kalderke 
– het ontspanningslokaal van KSA Bree dat in geen tijd uitgroeide 
tot een van de beste cafés van Bree – besloten om de minder 
kapitaalkrachtige Breeënaars een alternatief te bieden voor Jazz 
Bilzen. We schrijven 1977 en in datzelfde jaar begonnen ook in 
Werchter, Peer en Boechout jonge enthousiastelingen  



 Met dit optreden begon het verhaal van Breekend



aan iets te bouwen dat Belgische muziekgeschiedenis zou schrijven. 
De een al wat meer dan de andere.  
De start van Breekend werd gelegd binnen de Hernieuwers van KSA 
Bree. Marc Vandijck, Dirk Hermans en Jean-Pierre Schaekers 
begonnen optredens te organiseren om geld in de Hernieuwerskas te 
krijgen. Ze hadden succes (o.a. met een zéér prille Urbanus van 
Anus), het organiseren beviel hen en dus bleven ze gewoon verder 
doen.  
 

Het	Kalderke	
 
Eén belangrijk element in de ontwikkeling van Breekend was het 
Kalderke, een jongerencafé dat werd ingericht in de kelder van het 
KSA lokaal. De toenmalige proost Paul Vandermeulen had een 
budget van 20.000 frank goedgekeurd om ‘iets’ te doen. Om er een 
ontspanningslokaal van te maken. Een grote vakantie later kreeg hij 
facturen voor meer dan 100.000 frank en zat hij opgescheept met een 
heus jongerencafé waar in de topdagen meer dan tien vaten per week 
werden vertapt. De structuur van de KSA onderging onder invloed 
van het Kalderke een omgekeerde beweging: een smalle basis van 
kinderen vanaf 7 jaar en een loodzware top van Hernieuwers en 
Kleppers, jongeren tussen 16 en 28 jaar.  
Het Kalderke werd een broeinest van initiatieven. Want naast de 
werkgroep Cultuur en het Breekend Festival werd er ook het 
jeugdhuis De Pungel geboren en ontstond er een recreatieve 
volleybalploeg die nu nog steeds bestaat. 
En aan die toog in dat Kalderke ontstond dus de idee van een eigen 
festival. Het is niet meer heel duidelijk wie precies meedeed aan de 
discussie over Jazz Bilzen, de dure tickets en de onbereikbaarheid 
vanuit Bree. Ruwweg waren het Marc Vandijck, Dirk Hermans, Rik 
Langens, Jean-Pierre Schaekers en Nico Neyens. Plots zei iemand: 
‘Zouden we zelf geen festival beginnen? Veel kleiner dan Jazz 
Bilzen natuurlijk, maar even gezellig. Met lokale groepen.’  



Het voorstel viel in goede aarde. Men vroeg opnieuw toelating aan 
de proost die blijkbaar niets geleerd had uit zijn Kalderke-ervaring en 
een financiële back-up garandeerde tot 80.000 frank. Nou, daar 
konden ze wel iets mee.  
 
 

 
 

 	Het amateurisme spatte er die eerste jaren vanaf 



1977	–	1ste	Breese		
Popmeeting	

Iron	Foundation	(B)	

San-The	(B)	

Fietz	

Ham	’n	Eggs	(B)	

Second	Edition	(B)	

Seahawk	(B)	

Flying	Junk	(B)	

Womega	(B)	
 
 
Wei aan de Gerdingerstraat 
Kaarten 80 Bef 
750 bezoekers 
 
 
 
 
 



Er werd een lijstje met groepen gemaakt die in aanmerking zouden 
komen voor het prille festivalletje. Iron Foundation van vriend Nico 
Neyens mocht er zeker bij zijn. Second Edition van KSA-leden en 
vrienden Jos Janssen en Rudy Reyners mocht zeker niet ontbreken, 
want dat duo was razend populair binnen KSA-kringen en 
daarbuiten. Hetzelfde gold voor de jazzrockband Fietz van mede-
organisator Jean-Pierre Schaekers en latere Aroma di Amore bassist 
Lode Vandermeulen. En uiteraard mocht Seahawk, de Breese 
Rolling Stones niet ontbreken. Iemand kende nog een band uit het 
Genkse. Flying Junk was een soort hardrock-punkband die daar wel 
wat aanhang had. En dan hadden ze nog een topact nodig. Een 
betaalbare  topact.  En  dat  werd  Womega,  de  Bilzerse  band  van  de  
broertjes Vanlessen die vrij dicht tegen Jazz Bilzen aan schurkte. Ze 
waren te boeken voor 10.000 frank. En ze hadden al een single uit: 
'Doctor make me well'. Dat was iets in die tijd: een eigen single. Het 
was net voor de rage van singles in eigen beheer de Belgische 
popsien een schop onder zijn kont zou geven. Het werd dus 
Womega, en die kenden een zekere Luc Hermans uit Bilzen die een 
heuse PA-installatie had. Nou ja, PA ... De installatie bestond uit 
twee twitters, twee midtones en twee baskasten en een 16-kanaals 
mengpaneel. En dat stond allemaal geparkeerd in de woonkamer van 
mama  Hermans  waar  het  contract  met  Breekend  tevens  werd  
afgesloten. Wat toen niemand kon vermoeden was dat deze PA het 
begin zou zijn van EML, een bedrijf dat internationaal zou opereren, 
door Herman Schueremans zou opgekocht worden en doorverkocht 
aan Amerikanen Live Nation. Het legde Luc Hermans geen 
windeieren.  
De  Eerste  Breese  Popmeeting  was  een  succes.  Meer  dan  
zevenhonderd jongeren kochten een kaartje om te genieten van 
plaatselijk talent en van Womega en een nieuw festival was geboren.  
De aandachtige lezer moet zich realiseren dat het festivallandschap 
er  toen  héél  anders  uitzag.  Je  had  Jazz  Bilzen  en  dat  was  het.  Er  
bestond geen traditie, er waren geen firma’s die zich specialiseerden 
op vlak van festivals. De accommodatie bestond uit hetgeen de 



tentenboeren ter beschikking hadden. De firma Veldeman 
ontwikkelde voor het festival van ’84 - aan de hand van tekeningen 
van Jean-Pierre Schaekers - speciaal voor Breekend op eigen kosten 
een constructie om de vervelende paal in het midden van het podium 
te kunnen uitschakelen. Er waren geen geluidgedempte generatoren, 
er waren geen professionele festivalcateraars, de security gebeurde 
door de plaatselijke hondenclub, de sponsoring werd gezocht bij de 
plaatselijke neringdoenders en er waren – nog – geen Herman 
Schuermansen of Paul Ambachs die vlot voor festivals internationale 
groepen naar hier haalden. Wie de Belpop aflevering over Jazz 
Bilzen zag, weet dat het er dáár zelfs nog amateuristisch aan toe 
ging.  
Maar, de Popmeeting werd dus met winst afgesloten en de microbe 
had zich genesteld in het DNA van de organisatoren.  
 
 

 
 
  

Presentator Dirk Hermans kondigt de Genkse Flying Junk aan 



Breekend	78	
 

Clown	(B)	

Girls	Walk	By	(NL)	

Roberto	&	His	Rockers	(B)	

Cataract	(D)	

The	Misters	(B)	

Flying	Spiderz	(NL)	

Tjens	Couter	(B)	

Garbo’s	Celluloid	Heroes	(UK)	

	
Parkeerwei van Bree SK aan het zwembad 
Kaarten: 120 frank 
400 bezoekers 
 
 
 



 

Een nog jonge Arno met Tjens Couter 



Het	festival	
 
Voor het eerste Breekend Festival in 1978 schakelde de organisatie 
Maurice Paul in, een priester-leraar uit de entourage van datzelfde 
Jazz Bilzen om te zorgen voor enkele internationale namen. Hij 
toverde Garbo’s Celluloid Heroes uit zijn hoge hoed. Een groepje uit 
Birmingham met één singel op hun conto. En dat was iets in die tijd. 
Ze zijn trouwens nog terug te vinden op het internet. Hun singel 
Only Death is Fatal werd uiteraard grijs gedraaid in het Kalderke, net 
als de platen van The Flying Spiders, een Nederlandse punkgroep. 
Waren ook van de partij en hadden al platen: de Belgische Misters en 
Tjens Couter. Die zich bijzonder goed geamuseerd hebben. De 
organisatie had de grote fout gemaakt om in de backstage alle drank 
gratis te geven: bier, champagne, whisky, cognac en andere 
geestrijke dranken. Het gevolg was dat zowel Arno Hintjens van 
Tjens Couter als Bert de Corte van The Mister straalbezopen op het 
podium stonden. The Misters waren trouwens een broeinest van 
Belgisch talent met Bert de Corte (later Scooter), Kloot Per W 
(Employees en zichzelf) en wijlen Patrick De Witte (Humo en 
Skyblasters). 
Garbo’s Celluloid Heroes hadden de backstage bar niet nodig om zat 
te worden. Die rolden omstreeks vijf uur in de namiddag zo dronken 
als een lor uit hun bestelbusje waarmee ze ’s morgens om vijf uur 
vanuit Birmingham waren vertrokken. En de naam dekte de lading 
trouwens niet, want leadzanger Garbo lag aan de Franse Côte d’Azur 
met zijn lief te rollebollen. Het concert was evenzeer prachtig, maar 
van hun – toch al minieme – gage van 25000 frank ging de helft van 
af. Maurice Paul was dan wel een priester, maar men mag hopen dat 
God nooit met hem moet onderhandelen. 
Het was een bende ongeregeld die Heroes. Ze speelden van twee tot  
half vier ’s nachts voor een zo goed als lege tent, bleven vervolgens 
op het podium liggen/zitten om hun resterende drankvoorraad te 
ledigen en zopen nog een extra fles whisky uit die Corry Smeets om 



vier uur ’s nachts nog thuis was gaan halen. Ze moesten om vijf uur 
’s morgens de boot nemen in Oostende. Maar om vijf uur ’s morgens 
lagen ze stomdronken op een podium in een lege tent in Bree. Rock 
& roll, het is een hard bestaan!  
 


